
Donderdag 4 maart 1915.

Gisteren is de oppercommissaris van politie aangehouden — als spioen. Hij werd met
het zoogenaamd dievenkarreke — een celrijtuig — naar het gevang gevoerd. Het is
een magere, grijzende man met een fijn aangezicht en een spitsen baard, groot van
gestalte.

Hij lijdt erg aan rhumatismus en loopt moeielijk. Verleden zat ik met hem op den tram. Hij
had het lastig om er af te stijgen. Ook om zich aan — of om te kleeden — zegt men — hoeft
hij hulp.

Hij kreeg oorlof om zijn dokter te ontbieden: deze heeft verklaard, dat zijn
gezondheidstoestand niet toeliet om hem als gevangene te behandelen.

Hij is gebracht in 't lazaret van het Palace Hotel. Zijn schoonzoon bood zich aan als gijzelaar.
Niet toegestaan. Twee adjunct-commissarissen zaten ook in 't gevang. De eene is losgelaten
mits een borgtocht van 25.000 frank. De tweede blijft zitten. Te zijnent werden schotschriften
en spotprenten tegen den keizer gevonden.

Het gerucht loopt, dat Brugge toch gebombardeerd is en dat de Duitschers aan
den IJser achteruitgaan. De censuur laat geen mededeeling van een dergelijk
nieuws toe.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


